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Bereikbaarheid SWAN

Op maandag- ]
woensdagochtend  van
900 tot 1200 e
donderdag van 12.00 tot
15.00 uur is onze facilitair
medewerkster Magda
Bakker aanwezig op de
Snellenburg.

Adres SWAN:
Vuurdoornstraat 2,
4043 NS, Opheusden

U kunt haar voor vragen
bellen op 0488-441035 of
u kunt een mail sturén |
naar: info@swsnebe.nl.
Kijk voor meer informatie
op onze website
www.swsnebe.nl

SWAN is altijd op zoek
naar actieve betrokken
inwoners uit alle
woonkernen van de
gemeente Neder-Betuwe
die als ‘bestuurder’ en/of
vrijwilliger mee willen
helpen onze activiteiten of
nieuwe initiatieven die er
ontstaan te ondersteunen.

Voor vragen of meer
informatie kunt u contact
opnemen met de
voorzitter, Theo Berends,
tel: 0488-412016 of met
SWAN via de
mail: info@swsnebe.nl

NIEUWSBRIEF

Op 25 juni hadden wij onze
Vrijwilligersmiddag op het Fruitpark aan
de Bonengraafseweg in Ochten. En een
groot deel van onze vrijwilligers (ca. 110)
hebben wij daar welkom mogen heten en
hen aangename uren aangeboden.

De ontvangst, de borrel, de activiteiten in
het “Fruitpark” en het heerlijke eten
hebben ervoor gezorgd dat deze
“jaarlijkse ontmoeting” een plezierige dag
werd. Wij, het bestuur, zijn dan ook van
mening dat deze activiteit een jaarlijks
terugkerend ankerpunt moet blijven!

Ook hebben wij op deze middag/avond u
uitgebreid kunnen vertellen waarom wij
nu een nieuwe naam hebben en voor wie
wij, in de toekomst, onze activiteiten
gaan en blijven verzorgen.

Wij hebben van u mogen horen waaraan
wij mogelijk meer aandacht moeten
besteden en zaken die wat anders en nog
beter  kunnen  worden  verzorgd.
Belangrijk vinden wij uw inbreng en te
horen hoe uw ervaringen zijn tijdens uw
inzet bij alle activiteiten die wij met
elkaar verzorgen!

riwilligersdg

Hierbij past een woord van dank! Dank
voor uw inzet, uw zorg, betrokkenheid en
bereidheid voor uw medemens, uw
dorpsgenoot en allen in de gemeenschap!
Dit  verdient met respect een
“schouderklop”!

Bestuurstaken

Na de vakantieperiode komt weer de tijd
aan van waarin wij meer bezig gaan met
alle activiteiten! Wij als bestuur gaan op
zoek naar een nieuwe redacteur en een
nieuwe website-beheerder.

Ook gaan wij uitkijken naar nieuwe
bestuurders omdat door wisseling van
werkzaamheden  en  einde  van
bestuurlijke perioden er noodzaak is tot
uitbreiding van het gehele bestuur. Dus
mocht u interesse hebben in genoemde
functies/taken en kent u mogelijk
personen in uw omgeving die daar
geschikt voor zijn, meldt het ons.

Ik wens u allen een prettige herfst!

Theo Berends, voorz.
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Het nieuwe kantoor van SWAN

Het kantoor van de SWAN is vernieuwd en opgeknapt.
Het adres is Vuurdoornstraat 2 in Opheusden gebleven,
maar we zijn wel een deurtje verder opgeschoven, nu
werkzaam <in een fris en nieuw geschilderd kantoor,
Samen met de vrijwilliger Fredi Gaasbeek ben ik hier
werkzaam voor de SWAN. Fredi zorgt samen met mij
voor de vrijwilligersadministratie, daarnaast proberen wij
vragen van de vrijwilligers of bewoners uit de Neder-
Betuwe te beantwoorden en verder door te verwijzen naar
alle codrdinatoren van de SWAN.

Daarnaast horen wij graag als er wijzigingen zijn binnen
uw activiteit, nieuwe tijden, nieuwe activiteiten of
cursussen, zodat wij goed op de hoogte zijn als bewoners
ons vragen stellen. Wij zijn het beste te bereiken via de
telefoon: 0488-441035 of via de mail: info@swsnebe.nl

Ik ben over het algemeen aanwezig op de
maandagochtend en woensdagochtend van 9.00 -12.00 en
donderdag van 12.00- 15.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Fredi Gaasbeek en Magda Bakker

Op donderdag 25 juni was de laatste dansles van het
seizoen voor de beide dansgroepen voor senioren in
Kesteren en Ochten.

De leden hebben het hele jaar met veel plezier gedanst. Ze
hebben weer veel nieuws geleerd: The Cornisch Sixhand
Reel, de Garabneri Bar, Het Gentse Juffertje, en de
Cumbia Semana, om er maar een paar te noemen.

Daarnaast werden de leukste dansen uit de afgelopen tien
jaar bijgehouden.

Als je het zou meten, dan zou blijken dat de dansers er
beter van zijn geworden: dansen is gezond voor lichaam
en geest, dus we zijn nu in betere conditie, slanker en
slimmer dan mensen die er niet bij waren! Onlangs werd
nog bevestigd dat men door te dansen eventuele dementie
een poos kan uitstellen.

De sfeer was goed, er werd veel gelachen en ook dat is
gezond! Wellicht zijn er mensen die het volgende seizoen
mee willen doen.

De danslessen in het Dorpshuis van Kesteren starten op
donderdag 3 september om 10.30 uur.

De danslessen in de Snellenburg in Opheusden starten
ook op donderdag 3 september om 13.00 uur.

Een les duurt anderhalf uur, inclusief een korte pauze.
Beide groepen vallen onder de SWAN Neder-Betuwe, zie
www.swsnebe.nl. Tijdens de les dragen we gemakkelijke
kleding en stevige schoenen. Let op: de zaal in Kesteren
heeft een erg stroeve vloer en de zaal in Opheusden heeft
juist een erg gladde vloer! Wilt u meer weten over de
dansgroepen, neem dan contact op met de coérdinator
Diny Zuidema 0344-641851 (Kesteren), of met
cotrdinator) Anneke Akerina 0488-442257 (Opheusden).

U kunt ook bellen of mailen met Josien zelf: 0345-575285,
josien.teuling@planet.nl.




Schrijft u wel eens een persberichtje
naar de plaatselijke kranten?

Als vrijwilliger of cobrdinator schrijft u misschien wel
regelmatig naar de plaatselijke kranten een persbericht
over uw activiteit. Aangezien wij nu werkzaam zijn onder
de naam SWAN stellen wij het op prijs dat u allen deze
naam ook gebruikt in de persberichten.

SWAN staat voor Stichting WelzijnsActiviteiten Neder-
Betuwe.

Indien u het logo van de SWAN digitaal wilt ontvangen
laat het ons dan even weten en stuur een email naar
info@swsnebe.nl. Wij zorgen dan dat u het logo digitaal
toegestuurd krijgt zodat u dit ook in uw persberichten
kan gebruiken, of in een brief of email die u stuurt naar
deelnemers of cursisten.

Vrijwilligers gezocht voor website

onderhoud SWAN

Het bestuur van Stichting WelzijnsActiviteiten Neder-
Betuwe zoekt voor het opnieuw inrichten en bijhouden
van haar website nieuwe enthousiaste web-team
vrijwilligers.

Stichting  Welzijns  Activiteiten is een non-profit
vrijwilligersorganisatie, die er is voor alle inwoners in de
gemeente Neder-Betuwe. SWAN wil bijdragen aan het
welzijn van de inwoners in de kernen en tracht dit te
bereiken door het aanbieden van een keur van activiteiten
en diensten.

Wij streven mnaar een web-team wat bestaat uit
tenminste  twee vrijwilligers, waarvan er een kan
functioneren op het niveau als webmaster en de andere
kunnen functioneren als redacteur.

De webmaster beheert (installeren en updaten) van ons
systeem (nu Joomla), de redacteuren schrijven de
webteksten en het nieuws, het actueel houden van de
activiteitenagenda en in de toekomst integratie met
sociale media.

Het meeste werk kan op afstand gebeuren en kunt u thuis
doen, waardoor u zelf u tijd kan indelen. Het web-team
werkt in opdracht van het bestuur van de SWAN. Voor
alle vrijwilligers organiseert de SWAN één keer per jaar
een activiteit en een kerstattentie.

U kunt reageren als u de Nederlandse taal goed beheerst,
eventueel een goede journalisticke achtergrond heeft en
enthousiast bent om de SWAN goed op de kaart te zetten
in de Neder-Betuwe als betrokken vrijwilliger. De teksten
die u schrijft moeten voor de bezoekers van de website
aantrekkelijk zijn om te lezen en te begrijpen, daarnaast is
het fijn als u goed kunt samenwerken.

Heeft u interesse in deze vrijwillige functie dan kunt u
reageren naar info@swsnebe.nl of telefonisch contact
opnemen met onze voorzitter dhr T Berends, tel: 0488-
412016

e




Interview met MBuVO docente Josien Teuling

(=

Door [LE. Bosch

MBvO docente Josien Teuling geeft
elke donderdag in Kesteren en
Opheusden dansles aan vijftigplussers.

Wie is Josien Teuling?

Ik ben Josien, 58 jaar. Ik woon in Tricht bij Geldermalsen.
Ooit was ik verpleegkundige, later werkte ik als moeder
en vrijwilliger in besturen en bij vluchtelingenwerk. Mijn
hobby’s zijn: internationale dans, muziek maken, Duitse
boeken lezen en Duitse kruiswoordraadsels maken,
tuinieren, fietstochten maken en in de zomervakantie
maak ik schilderijtjes.

16 jaar gelden ben ik de MBvO-dansopleiding gaan doen.
MBvO betekent Meer Bewegen voor Ouderen. Het MBvO
is vooral bekend van de gymnastiek in woonzorgcentra,
maar er valt dus veel meer onder, zoals het dansen.

Ik heb aan groepen senioren lesgegeven in Den Bosch,
Haaften, Kesteren, Ochten, Opheusden, Heusden en Tiel.
Elk jaar ziji? er wel grote feesten te vieren, ik vind het leuk
als ik dan de leiding mag hebben: om met heel veel
mensen samen te dansen. Ook fijn was dat ik enkele keren
op het DoeDansfestival workshops mocht leiden. Met het
dansprogramma Zilverdraad 5 dat daaruit voortkwam
heb ik op diverse plekken in Nederland dansdagen
gegeven. Van een van de dansen uit dat programma ben
ik zelf de choreograaf. Onlangs merkte ik dat mijn dans
veel gedaan wordt in Miinchen en Berlijn, daar ben ik dan
wel een beetje trots op.

Heb je een leuk beroep?

Heel leuk! Er zullen niet veel mensen zijn die na 16 jaar
nog steeds met zoveel plezier naar hun werk gaan als ik.
Elke les is een feestje, voor mij en voor de deelnemers.
Het is heerlijk om samen te dansen, er gebeurt altijd weer
ets geks, er wordt veel gelachen en dat is gezond. Tk vind
het leuk om elke week weer een programma te maken met
iets ouds en iets nieuws, iets waar de mensen nieuwsgierig
van worden of blij. Soms vertel ik iets over de achtergrond
van de dansen, bv over de stijl van een zigeunerdans.

Het is wel ingespannen werken, ondanks al het plezier. Je
werkt erg op de klok: op tijd starten, pauzeren en
eindigen. Dus niet te lang babbelen tussendoor, ook als is
dat gezellig.

Tijdens een dans heb je zeer veel aan je hoofd: de
danspassen zelf: hoe waren ze ook alweer en hoe breng je
dat het duidelijkst aan anderen? Intussen bedenk je
misschien alvast wat je nd deze dans gaat doen. De
geluidsapparatuur: staat de muziek niet te hard of te
zacht? Vinden de dansers het leuk, is de dans moeilijk? En
kunnen ze het d4n - als iedereen knalrood en bezweet is
na ¢één dans, dan is die misschien meer geschikt voor
jongeren?

Tsja, en dan doe ik wel eens een pasje verkeerd. Dat
vinden de meesten helemaal niet erg: ze doen allemaal
heel vaak pasjes verkeerd! En dat mag!

Wat zou je anders willen?

Er is sprake van een natuurlijk verloop: de oudsten

‘moeten toch helaas een keer afhaken. Het zou mooi zijn

als daarvoor in de plaats minstens even veel jongere leden
kwamen, maar dat is niet altijd het geval. Maar we klagen
niet: zowel in Kesteren als in Opheusden komen
regelmatig nieuwe mensen. En veel van degenen die even
komen kijken blijven jarenlang komen.

Het is jammer dat we niet alle bevolkingsgroepen
bereiken: de mannen blijven weg! En waarom komen er
geen allochtone dames? OFf bijvoorbeeld Poolse? Ik zou
met plezier dansen uit hun land willen doen.

Wat zou een reden kunnen zijn dat mensen niet massaal
komen kennismaken?

Drempelvrees speelt een grote rol. Er zijn niet veel
mensen die zomaar bij een vereniging binnenstappen. En
ben je eenmaal eenzaam, dan heb je geen vriendin die je
meeneemt. Dat is toch zo jammer! Waren er maar méér
mensen die zomaar eens binnenstappen, desnoods om
alleen toe te kijken en op die manier erachter te komen of
dansen iets voor je is.

Een tweede reden is die lacherigheid die altijd ontstaat als
er over volksdansen wordt gesproken. Vooral mannen:
“Haha, kijk mij eens, ik dans!” De vooroordelen: “Ik ga
niet optreden in een rode jurk hoor!”. En dat zonder
reden: er worden volksdansen gedaan, maar ook heel veel
moderne choreografieén en linedances. Ik probeer zoveel
mogelijk muziek- en dansstijlen in elke les te stoppen. Elk
wat wils! En ja, dan zit er natuurlijk ook wel eens iets bij
waar je niet van begrijpen kunt dat een ander het mooi
vindt.




We hopen altijd maar dat ook professionals zoals artsen
en fysiotherapeuten gaan inzien dat internationale dans
gezonde beweging inhoudt. Dat ze mensen die willen
bewegen naar mij en mijn collega’s zullen doorverwijzen.

Treden jullie ook op?

We zijn diverse keren gevraagd voor de Dag van de
Ouderen. Ook dit jaar, op 1 oktober 2015, zijn we op de
Dag van de Ouderen in Ochten te zien. Onlangs waren we
in zorgcentrum Elim in Ochten. We laten dan gewoon de
dansen zien in de vorm die we ook in de les dansen. En
maken we een valse start, dan beginnen we gewoon
opnieuw! Want we zijn geen professionals, de hele groep
mag meedoen of je nou talent hebt of niet, en liefst zonder
stress! Eigenlijk is zo'n optreden een soort uitje voor ons.

Uitje?
Bij zo'n hecht groepje hoort ook dat je wel eens op stap
gaat. Soms gewoon naar een pannenkoekenhuis in de
buurt. Maar we zijn ook wel eens naar een paar oud-leden
gegaan die naar Kleve in Duitsland verhuisd zijn. We
worden daar dan verwend, doen een dansje op het terras
en kletsen bij. Erg gezellig. Vorig jaar hebben we één van
de leden bezocht, ze woont nu ver weg maar rijdt elke
donderdag heen en weer om bij beide dansgroepen te
komen dansen.

Nog even over de les zelf, hoe ziet die eruit?

We beginnen altijd met een gemakkelijke kringdans om
erin te komen. Een soort warming up, hoewel je bij dit
soort dansgroepen niet een complete workout van alle
spiergroepen moet verwachten zoals bij gymnastiek.
Daarna wordt er wat meer eisen gesteld aan je
concentratie en wordt er wat aan je conditie gewerkt: dan
gaan we wat moeilijkere en snellere dansen doen. Tk
probeer af te wisselen: in muziekstijl, in opstelling,
langzame en vlotte dansen. Tk weet wel ongeveer waar de
mensen varrhouden en probeer dan voor elk wat wils te
plannen. Wat wij doen heet internationaal dansen, we
doen volksdansen en country-linedansen, maar ook heel
oude en heel nieuwe dansen, een mix dus.

Eerste fietstocht van

Door Diny Zuidema
De eerste fietstocht van dit seizoen zit er
alweer op. Op dinsdag 28 april hebben we
met 18 personen de ca. 17 kilometer lange
bogentocht in Dodewaard gereden. Het
was prachtig weer en er hing een goede
sfeer. In totaal waren er 17 bogen te
bewonderen. Op de foto is de boog ‘The
Phantom Of The Opera’ te zien.

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting WelzijnsActivite
Wilt u de nieuwsbricf ook graag ontvangen? Stuur dan ee

De pauze is een belangrijk onderdeel van de les want we
vinden het leuk van elkaars reilen en zeilen op de hoogte
te blijven. Er moet ook altijd gezongen worden voor de
jarigen, dat doen we onder andere in het Iraans, want we
leven multicultureel immers.

En dan gaat iedereen als het goed is weer met een getraind
lichaam én getrainde hersenen weer naar huis!

Heb je nog toekomstplannen?

In september start ik in Tiel met een korte cursus West-
Europese dans. Tegenwoordig willen weinig mensen zich
vastleggen voor langere tijd. Door korte cursussen aan te
bieden kunnen mensen besluiten dddr nu eens wél aan
mee te doen. lets dergelijks zou ook in deze gemeente
kunnen. Men zou me ook kunnen vragen voor een andere
specialisatie. Bijvoorbeeld met het thema Balkan. Of iets
voor kinderen met een opa of oma, op scholen
bijvoorbeeld. Ik zou het leuk vinden weer eens nieuwe
uitdagingen aan te gaan!

dit jaar een feit

e.ll:l Neder-Betuwe en verschijnt ca. 4x per jaar.
it met uw gegevens naar info@swsnebe:n!



